
“ Is niet in elke uithoek van de wereld het dorp Heemskerk in Holland 
vermaard? Daar werd namelijk de begaafde schilder Marten Hemskerck 

geboren.” 
Carel van Mander: Schilderboeck (1603) 

 
 
 

 
 
Geacht Raadslid, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke start van de activiteiten rond de 450ste sterfdag 
van Maarten van Heemskerck. Die zal plaats vinden op zaterdag 14 september om 16.00 in de 
Dorpskerk. 
Wij zijn plaatsgenoten, die de wereldberoemde kunstschilder in zijn eigen dorp de aandacht 
willen geven die hem toekomt. Als voorloper en voorbeeld van bekende zestiende- en 
zeventiende-eeuwse schilders heeft hij een prominente rol gespeeld. Zijn invloed  liet zich 
gelden in de schilderkunst als ook op  het spiritueel vlak. 
Het verwonderlijke is dat Maarten buiten zijn geboorteplaats Heemskerk volop erkenning 
krijgt. Er zijn wetenschappers die hun leven aan zijn werk hebben gewijd en menig boek 
(soms van groot formaat) het licht hebben doen zien. Musea in de hele wereld hebben zijn 
werk in hun zalen. Er bestaat zelfs een postzegel uit Mozambique met zijn portret. 
In 1998 besteedde de stichting ‘Maerten van Heemskerck’ veel aandacht aan de herdenking 
van zijn geboortejaar. Het beeld op het Kerkplein is daar nog steeds een herinnering aan. Het 
was toen een bijzondere lokale gebeurtenis. Burgemeester Hoobroeckx was voorzitter van de 
stichting, wethouder Van Herpen was medebestuurder. Ambtenaar Jan Prins was een jaar lang 
vrijgesteld om alle activiteiten en festiviteiten te begeleiden. 
Nu is de situatie anders. Drie grote musea: het Frans Hals Museum en Teylers Museum in 
Haarlem en het Stedelijk Museum in Alkmaar organiseren van 27 september tot en met 19 
januari 2025 de eerste overzichtstentoonstelling ooit van het werk van onze illustere 
plaatsgenoot. Bezoekers uit binnen- en buitenland zullen daar zijn werken kunnen 
bewonderen. 
Zouden die bezoekers ook hun weg naar Heemskerk weten te vinden? Omdat ze nieuwsgierig 
zijn naar zijn oorsprong, omdat ze een compleet beeld willen van de bewonderde kunstenaar? 
Ze kunnen de dorpskerk bezoeken, de (kopie van de) naald op het kerkhof bekijken, maar 
verder…? 
Maarten verdient een permanente plek in zijn Heemskerk 
Het wordt tijd dat wij laten zien dat we trots zijn op onze geschiedenis. Daar is alle reden toe. 
Heemskerk heeft in Maarten een hoofdpersoon cadeau gekregen. Een prominent kunstenaar 
die wat ons betreft zijn eigen (museale) ruimte verdient in het raadhuis, het huis van de 
Heemskerkse gemeenschap. De geëigende weg daartoe is de instelling van een commissie die 
onderzoekt op welke wijze(n) Heemskerk verder kan profiteren van het werk en het leven van 
Maarten van Heemskerck. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u die inspanningen 
ondersteunt. 
Intussen: graag tot de 14e september! 
 
Initiatiefnemers:  
Frans Koopman, Ambro Louwe, Henk Tijbosch, Ruud van Zon 
  
 


